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(voorlopige indeling) 

8 januari 2023 Vluchtelingenwerk Oude IJsselstreek 

Vluchtelingen zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun 
seksuele geaardheid, afkomst of religie. We zetten ons in voor een rechtvaardige 
behandeling van deze mensen, die in een kwetsbare positie verkeren. 

Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze 
worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. 

15 januari:   Protestantse Kerk / Ondersteuning gemeenten  

 Goed toegerust aan de slag   Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden 

vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei 

terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en 

van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat 

werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een 

vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis 

en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 

 

22 januari Protestantse Kerk Missionair werk  

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent 

de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook 

vandaag de dag nog. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale 

activiteiten, een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de 

Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, 

ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun 

omgeving. Collecte Missionair werk januari 

 

29 januari  
Gezamenlijk Klavertje-4 doel: Het Passion 
Op Het Passion kunnen dak- en thuisloze en verslaafde medemensen tot rust 
komen. Contact met mensen inspireert tot herstel. Het Passion biedt een plek waar 
mensen elkaar ontmoeten. Waar mensen elkaar leren kennen en zo ontdekken dat 
herstel van het leven begint bij het contact met de (A)ander. Daar geloven we in op 
het Passion. De prachtige boerderij en sfeervolle omgeving zorgen voor de nodige 
rust. De vrijwilligers en stafvervangers zorgen voor de nodige aandacht. Het feit dat 
de gasten geen drugs of alcohol gebruiken, maakt dat ze mogen ontdekken wie ze 
zijn. We zien mensen opknappen, herstellen en moed krijgen om weer verder te 
gaan.  
 
 
 
05 februari Kerk in Actie Pakistan  



Vaktraining voor jongeren:  In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie 
AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en 
leningen. De organisatie begeleidt hen na hun opleiding bij het opzetten en 
uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie 
willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De 
organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook 
jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het 
onderlinge begrip toeneemt  
 
Collecte Werelddiaconaat februari, Werkgelegenheid Pakistan 
 
 
12 februari collecte Kerk in Actie Noodhulp Ethiopië  
Noodhulp en rampenpreventie:  Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig 
getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten 
mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van 
Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, de 
bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze 
gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook 
helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder 
kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Meer lezen kerkinactie.nl/ethiopie 
 
 
19 februari Edukans 
We werken aan goed onderwijs in ontwikkelingslanden. Door te zorgen voor een 
veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van 
ouders en relevante opleidingen voor jongeren. Zodat kinderen de kans krijgen zich 
te ontwikkelen! Bijvoorbeeld in Ghana en Ethiopië. De corona-pandemie legde de 
wereld plat, en daarmee ook het onderwijs. Daarom werkten we afgelopen jaar aan 
beter onderwijs, maar hielden leerlingen én ouders ook in lockdown bij de les. Omdat 
onderwijs de kans van je leven is. 
 

26 februari  Kerk in actie Zending Zambia Maatjes voor gezinnen zonder ouders 

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen 

onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze 

kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden, 

staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert lokale 

kerken om naar deze kinderen om te zien. Kerkleiders en maatjes worden getraind 

om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.  

 

05 maart Kerk in Actie Zending  

Samen bijbellezen opent deuren. Palestijnse christenen vormen een kleine 

gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. 

Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale 

gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. 

Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in 



hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in 

de samenleving en zoeken naar oplossingen 

Collecte Voorjaarszending 

 

12 maart Kerk in Actie Binnenlands diaconaat  

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 

gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om 

te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een 

helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse 

initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, 

hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de 

maatschappij.  

 

19 maart Protestantse Kerk Missionair werk  

Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten 

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar 

door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas 

verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen 

elk jaar 150 boeren en  boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over 

veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne 

landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. 

Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. 

 

26 maart Kerk in Actie Werelddiaconaat  

Bangladesh Kansen creëren voor jongeren In Bangladesh is de werkloosheid onder 

jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat 

de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide 

vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat 

samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij 

zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in 

ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 

40dagentijdcollecte maart 

 

6 april Witte donderdag Het Passion 

  



 

9 april Kerk in Actie Palmpasencollecte Protestantse Kerk, kinderen en jongeren 

PaasChallenge: terug in de tijd van de Bijbel Maar liefst zesduizend jongeren tussen 

de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. 

Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, 

leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei 

opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze 

na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en 

verbindend. 

Collecte Werelddiaconaat Pasen 

 

16 april De Herbergier, Terborg 

De mens in de Herbergier In een Herbergier leven mensen met geheugenproblemen 

zo gewoon mogelijk. Zij worden ‘gast/bewoner/huisgenoot’ genoemd en genieten van 

gastvrijheid. Zij kunnen uit alle lagen van de bevolking komen, want 

geheugenproblemen overkomen je ongeacht je achtergrond. Zij dragen bij op basis 

van hun persoonlijke mogelijkheden, waarbij er ook altijd plaats is voor hen die het 

met beperkte middelen moeten stellen. Solidariteit wordt hoog in het vaandel 

gedragen.…… 

 

23 april Thomashuis Terborg:  Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde…  

Laten we voor eens en altijd afspreken dat we mensen met een verstandelijk 
beperking niet meer als een speciale groep zien. Het zijn mensen net zoals ‘normale 
mensen’, allemaal gelijkwaardig, maar niet hetzelfde. Dit uitgangspunt staat centraal 
in onze visie op zorg. We zien, benaderen en behandelen mensen met een 
verstandelijke beperking als gelijke, maar ze zijn niet allemaal hetzelfde!   

 

30 april Azora, Palliatieve Zorg Antonia  

 

07 mei Kerk in Actie Noodhulp  

Kerk voor de samenleving Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne 

hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de 

grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en 

zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren 

stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien 

in hun eigen dorp of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor 

iedereen die hulp nodig heeft. 

 



14 mei Kerk in Actie Binnenlands diaconaat  

Kerk-zijn met en voor elkaar Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, 

verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de 

geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel 

Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi 

voorbeeld is Assen. Door het organiseren van diners en workshops gaat het 

diaconale initiatief ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de 

onderlinge verbinding. 

Collecte diaconaat Nederland 

 

21 mei Protestantse Kerk Pioniersplekken 

Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving Pioniersplekken - nieuwe vormen 

van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk - zoeken aansluiting bij de leefwereld van 

de bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past. Bij 

pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun 

ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere 

activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk 

ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken 

Collecte Missionair werk mei 

 

28 mei Pinkstercollecte Kerk in Actie Zending Egypte  

Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen. Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben 

geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het 

Egyptisch Bijbelgenootschap lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk 

kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de 

vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op 

verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun 

kindergroepen naar toe. Een feest van hoop! 

 

4 juni SOS Kinderdorpen 

Wij zorgen dat kinderen – ongeacht hun nationaliteit, geloof of huidskleur – in een 

liefdevolle familie kunnen opgroeien. Dat doen we door kwetsbare families te 

versterken in de zorg en opvoeding van hun kinderen. En door kinderen zonder 

familie een nieuw thuis te geven binnen een SOS familie in een van onze 

kinderdorpen. 

  



 

11 juni CliniClowns 

Een zorgeloos moment met CliniClowns maakt dat zieke kinderen even vergeten dat 

ze ziek zijn en mensen met dementie of een beperking zich gezien en begrepen 

voelen. Dat maakt écht een wereld van verschil; het haalt de positieve kracht in 

henzelf naar boven. En dat heeft een blijvend effect. 

 

18 juni Voedselbank 

De Stichting Voedselbank Oost-Achterhoek deelt wekelijks voedselpakketten uit aan 

huishoudens, die niet meer in staat zijn om zelf dagelijks voor voldoende eten te 

zorgen 

 

25 juni Kerk in Actie Werelddiaconaat  

Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela. Door de politieke en 

economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens 

met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en 

jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse 

organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en 

begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. De 

jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen 

inkomen kunnen verdienen. Meer lezen kerkinactie.nl/vluchtelingcolombia Op 20 juni 

was het Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn er zo’n 82 miljoen mensen op de 

vlucht. Vandaag collecteren we voor Venezolaanse vluchtelingen in Colombia. 

Collecte Werelddiaconaat juni 

 

02 juli Kerk in Actie Werelddiaconaat  

Collecte Indonesië: Pastorale en praktische hulp voor migranten  

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van 

Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische 

provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten 

hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk 

slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting 

over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel 

migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. 

Collecte Wereldddiaconaat juli 

  



 

9 juli Collecte Mini Manna Ulft 

Kringloopwinkel Ulft Wie zijn wij? 
Stichting Mini Manna is een sociale hulpwinkel die in de vijftien jaar van haar bestaan 
is uitgegroeid tot één van dé partijen die armoedebestrijding daadkrachtig aanpakt. 
Daarnaast is de stichting uitgegroeid tot een plek waar op een inclusieve manier werk 
wordt gemaakt van dagbesteding, re-integratie en participatie. En dat allemaal vanuit 
het motto “voor en door de doelgroep”. 
 

16 juli collecte nog in te vullen  

 

23 juli collecte Stichting Vrienden van Estinea 

Estinea is er voor mensen met een beperking. Wij leveren een bijdrage aan hun 

levensgeluk en helpen hen bij het verwerven en behouden van een eigen plek in de 

samenleving. Hoe een gelukkig en waardevol leven er uitziet is voor iedereen 

anders. Wij helpen mensen met een beperking om hun eigen keuzes te maken, zo 

gewoon en zo zelfstandig mogelijk.  

 

30 juli collecte Stichting De Zonnebloem, Etten 

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 65 jaar. We brengen mensen 

bij elkaar. En zetten alles op alles om mensen met een fysieke beperking een 

onvergetelijke dag te bezorgen. Zodat ook zij voluit van het leven kunnen genieten. 

Daarom denken we altijd in oplossingen. Er kan zoveel meer dan je denkt. 

 

6 augustus collecte Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld 

Deze stichting stimuleert, initieert en ondersteunt initiatieven voor verbetering van de 

woon-, werk-  en leefomgeving. De stichting streeft naar een meer respectvolle 

samenleving, in vrijheid van uiting en mening, waar iedereen zich bewust is van de 

oorzaken en gevolgen van pesten en geweld. De stichting gaat voor meer 

bewustwording en voor een veilige leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt. De 

filosoof Epictetus (1e eeuw na Christus) deelde de volgende wijsheid: “iedereen zei 

dat het niet ging en toen kwam er iemand binnen die dat niet wist en die deed 

het.” 

 

13 augustus collecte Kerk in Actie Ghana   

Een sterke kerk op een kwetsbare plek Ghana is een overwegend christelijk land, 

maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat 

de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook 

investeren in contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse 



Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast 

worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en 

schrijven.  

Collecte Zomerzending 

 

20 augustus collecte Stichting Mama’s (kinderfonds) 

Kinderfonds MAMAS steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke, indrukwekkende 

vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren 

zelf structurele dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en vooral veel liefde voor 

nu al meer dan 60.000 kinderen in 59 prachtige projecten. De MAMAS ontfermen 

zich structureel over de meest kwetsbare kinderen en helpen hen van geboorte tot 

aan hun eerste baan. Zo geven zij de meest kwetsbare kinderen weer een toekomst. 

 

27 augustus collecte Het vergeten kind 

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit 

onderzoeken. Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te 

vaak gaat het fout, soms heel erg fout. 

Wat is er aan de hand? 

Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn 

verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, 

omdat ze daar niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt 

hen onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die 

dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen van hun ouders. Hun 

verslaving(en), grote schulden, psychische problemen en onvermogen zorgen voor 

een negatief klimaat. Hierdoor krijgen kinderen niet de positieve aandacht die ze zo 

hard nodig hebben. Ze vereenzamen, raken in een sociaal isolement en hun 

ontwikkeling komt in de knel. Op latere leeftijd lopen deze kinderen een verhoogd 

risico om op het criminele pad te raken, geen baan te kunnen houden, zelf 

problemen te ervaren in de opvoeding van hun eigen kinderen of zelfs helemaal 

geen duurzame relatie aan te kunnen gaan. 

 

3 september Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat Israël  

Jongeren leren meer over mensenrechten Jongeren in Israël hebben vaak weinig 

kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal 

onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge 

Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke 

plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, 

zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren 

jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.  

 



10 september collecte Kinderen en jongeren  

Goed voorbereid met jongeren op weg Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, 

ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen 

dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt 

duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op 

kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 

Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor 

jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale 

gemeenten. 

Collecte Jeugdwerk Protestantse Kerk 

 

17 september Collecte Kerk in Actie Myanmar  

Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie In het Zuidoost-Aziatische land 

Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 

dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers 

van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze 

verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. 

Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. 

Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen. 

Collecte Werelddiaconaat september 2 

 

24 september Collecte Kerk in Actie Syrië, Vredeswerk  

Syrië Kerk als plek van hoop en herstel Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn 

veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de 

kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en 

figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar 

onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie 

kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst! 

Collecte vredeswerk 

 

01 oktober Protestantse Kerk Kerk & Israël  

Collecte Kerk & Israël 

Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden Voor de Protestantse Kerk is de relatie met 

het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen 

we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen 

joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we 

predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In 

Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, een internationale 

christelijke gemeenschap 



Collecte kerk en Israël  

 

8 oktober Protestantse Kerk Pioniersplekken, Missionair werk Protestantse Kerk  

Pioniersplek brengt de kerk naar de mensen toe In Nederland gaan steeds minder 

mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. 

Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals 

bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar 

in ontspannen sfeer belangrijke levensvragen bespreken. De afgelopen 10 jaar 

ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen 

nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet 

kerkelijk betrokken zijn. 

Collecte Missionair werk oktober 

 

15 oktober collecte Stichting Dorcas Hulp en ontwikkeling 

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Onze 

organisatie heeft liefde en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of 

in crisis verkeert. Wij geloven in de kracht van God, in het prachtige potentieel van 

ieder mens en in bloeiende gemeenschappen. 

 

22 oktober Kerk in Actie Werelddiaconaat Indonesië 

Indonesië Sterke vrouwen in de kerk De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, 

Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen 

gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen 

nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op 

Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of 

maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de 

kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding. 

Collecte Werelddiaconaat oktober 

 

29 oktober collecte stichting Red een kind, Zwolle 

Red een Kind zet zich in om kinderen een kansrijke toekomst te geven. Waarom? 

Elke dag sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. En dat terwijl er 

soms heel weinig nodig is om het verschil te maken. Die werkelijkheid is niet te 

verteren! Met jouw steun als donateur kan Red een Kind de leefomstandigheden en 

kansen van kinderen in armoede verbeteren. 

 

1 november collecte Kerk in Actie Rwanda Dankdag  



Rwanda Met zusters werken aan gezond eten In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 

procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel 

mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te 

voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun 

demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met 

betere landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen 

dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. 

Collecte Dankdag 

 

5 november collecte Kerk in Actie Colombia  

Sociaal bewogen predikanten opleiden Het jarenlange gewapende conflict in 

Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde 

plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun 

pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie 

uitgezonden als docent praktische theologie. Met haar studenten onderzoekt ze wat 

er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks 

met hun gemeenteleden om te zien naar anderen 

Collecte najaarszending 

 

12 november Kerk in Actie  

Kansen voor jongeren in achterstandswijk In Bourj Hammoud, een overbevolkte en 

arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, 

werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een 

betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in 

Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, 

psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen 

sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey. 

Collecte Werelddiaconaat november 

 

19 november Kenya, Rusingakids en bomen, Kenya 

RUSINGA-KIDS is een opleidingsprogramma van het Badilisha Permaculture Center 

en het richt zich op jonge mensen in ons gebied. Dit programma leert de jonge 

deelnemers kennis, vaardigheden en het besef van verwondering over de wereld van 

de natuur. De jeugd ervaart de invloed van een gezond milieu in de toekomst waar 

bomen hen omringen.     

CONTACT PERSOON:  Evans Owuor Odula 

 

26 november collecte Protestantse kerk pastoraat  



Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart 

van van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk 

kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei 

vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor 

mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een 

luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek 

onmisbaar 

Collecte pastoraat 

 

3 december Kerk in Actie Kinderen in de knel  

Nieuwe kansen voor straatkinderen In de Oegandese hoofdstad Kampala leven 

duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde 

omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in 

Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en 

herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer 

naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te 

voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken. 

Collecte Advent 

 

10 december Kerk in Actie Kinderen in de knel  

Myanmar Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst Door de langdurige 

conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens 

met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en 

jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder 

identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een 

kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico's op uitbuiting en misbruik 

groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de 

toekomst voorbereid. 

Collecte Kinderen in de knel december 

 

17 december Kerk in Actie Binnenlands diaconaat  

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren Volgens schattingen leven er in 

Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn 

arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland 

gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland 

mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn 

ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die 

ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven 

krijgen 

Collecte Diaconaat december 



 

24 december collecte kerk en jongeren, Inleven in het kerstverhaal  

Jozelf, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen… Het kerstverhaal kent talloze 

personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in 

het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van 

de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages. Maar liefst 

zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de 

Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven. 

Collecte Kinderen en jongeren december 

 

25 december Kerk in Actie Kinderen in de knel  

In actie voor kinderen in de knel Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… 

Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige, hartverscheurende 

situatie, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie gunt hen een beter leven, en komt voor hen 

op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe 

daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. In de loop van 2023 

maken we bekend welk kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt. 

Collecte Kerst, kinderen in de knel 

 


